Van de kerkelijk werker
Droedelen

Droedelen, dat is geen ingewikkeld gevecht met de breinaalden. Onlangs heb ik het nog
gedaan, droedelen. Volgens Van Dale is dit ‘het gedachteloos krabbelen op lege plekjes
papier’. Een grappig woord voor zoiets onzinnigs en toch herkenbaar. Jezus deed het ook,
droedelen. Het leek alsof Hij gedachteloos in het stof schreef (Joh. 8:1-11). Maar Hij was er
wel bij met zijn gedachten. Hij zette de mens op zijn plek. Soms hebben we dat nodig, dat we
op onze plek worden gezet. Dan gaan we nadenken, lees: reflecteren op onszelf. Een leven
met Jezus stemt tot nadenken. Bart van 't Ende

Vierende gemeente

Zondag 29 januari, Heilig Avondmaal

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Ds. Kl. v.d Kamp, Kampen

2¢ collecte: Zending over grenzen

Brood en wijn worden bij het binnengaan van de kerk uitgedeeld. Gemeenteleden die thuis
mee willen vieren kunnen dat opgeven bij de scriba tot vrijdagavond.

Zondag 5 februari

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Ds. N. Beimers, Zwolle
2e Collecte: Kerk

Zondag 12 februari, Gezin-school-kerk dienst
Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Dhr. A.B. van ‘t Ende

2¢ collecte: Compassion

Pastorale gemeente

Activiteiten februari

6 februari Bijbelkring

7 februari kerkenraad

9 februari catechisatie

14 februari Samen op Weg

16 februari avond met doopouders. Een avond om met elkaar te spreken over de
(geloofs)opvoeding van onze kinderen. Ouders krijgen hier een uitnodiging van.

GSK 2023

Op zondag 12 februari hopen we samen met de basisschool ds. van de Wendeschool, de
school — kerk — gezinsweek af te sluiten in de kerk. We onderstrepen daarmee dat we met
elkaar bijdragen aan de geloofsopvoeding van onze kinderen. Heel waardevol om dat met
elkaar te doen. Laten we in gebed blijven voor onze kinderen, maar ook voor leerkrachten,
ouders en opvoeders. Bart van 't Ende



